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Kinderkamp 2007. Gezellig doch zeer enerverend!  De eerste 
dagen vroegen we ons af hoe de broodjes zo snel opgingen. Al 
gauw bleek dat een acht jarige,   angstvallig voor alle zekerheid 
wat extra brood hamsterde in zijn broekzak. Hij was niet de 
enige. Een groot deel van de kinderen kwamen uit kansarme 
gezinnen. Zij genoten van de heerlijke maaltijden. Mede door uw 
hulp konden wij dit kamp organiseren. Vrienden hartelijk dank 
hiervoor.  
 
Het thema was : “ Soldaten van God! ”  
Elke ochtend ontbeten de kids in de kazerne. Hierna marcheren we naar het hoofdkwartier ( 
zaal) voor diensten met swingende muziek, poppenkast, toneelstukjes en spelletjes. Daarna 
mogen ze puzzelen lezen of knutselen in de kazerne ( buurthuis) . In de kazerne maakte elke 
soldaat ook zijn eigen wapenrusting. Weken tevoren waren we bezig om grote kartonnen 
koelkastkdozen in te zamelen bij grote warenhuizen (Kirpalani) en ijsstokjes bij 
ijsjesfabriek Fernandes. De schilden en zwaarden die werden vervaardigd waren zo prachtig 
dat we op de laatste bonte avond een modeshow hadden. De soldaatjes paradeerden 
glunderend met hun zelfgemaakte wapenrusting en werd luid toegejuicht door het 
enthousiaste publiek.  
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“Wees sterk en moedig, sidder niet en wordt niet 
verschrikt want de Here uw God is met u  

overal waar gij gaat.” - Jozua 1:9 
 

 1 



 
Vanaf 20 augustushebben we 6 weken lang elke dinsdag en donderdag ochtend  
knutsel,- en spelletjes ochtenden in de trainingszaal van Weid mijn lammeren.  
Drie lieve zusters; Nathalie, Juanita en Madzy zetten zich hiervoor met hart en ziel in.  

 
Op donderdag 20 en vrijdag 21 september zijn Winston en 
Klaske druk in de weer aan de Groenhartweg in het district 
Para. De actie is opgezet als aanzet voor de start van een 
gemeente. Wat een voorrecht om  kinderen te mogen vertellen 
over Jezus.  
 Zij ontvangen de boodschap met open harten. 
 
 

 
ACTIE:  
Met de hulp van vrienden hebben we voor het kinderwerk een nieuwe 
Toyota terreinwagen met laadbak  gekocht .  
Het hele aankoopbedrag van € 20.000,00 is nog niet binnen. De 
Baanderij uit Gouda helpt alvast met € 7.750,00. 
Kinderwerk kost tijd, inspanning en geld. Onze tijd en inspanning geven 
we met ons hele hart en als elke kindervriend wat bijdraagt in de 
kosten komen we er samen zeker wel doorheen. Voor de trainingen en 
het werk in het binnenland is een stevig vervoersmiddel  
onontbeerlijk.  Ook kinderen in het binnenland zijn belangrijk.  
Elke ziel is kostbaar in Gods ogen. 
 
 
Bid u met ons mee voor de komende activiteiten?  
# Voor enthousiaste deelnemers  voor de kinderwerkerstraining 9 okt. in Paramaribo  
# Kinderwerkers Trainingsweekend van 12 – 14 okt. in Frans Guyana   
# In Okt. start een 8 weken durende  Gospeltruck outreach in    
    Para in Onverwacht en Bomapolder in samenwerking met 3 plaatselijke gemeenten . 
 
 

Lieve lezer dank voor uw betrokkenheid. Gado bles’ yu!   
Groetjes van,  
 
 
Winston en Gloria Lie  
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