
A P R I L   2010

Deze nieuwsbrief schrijf ik (Gloria) vanuit Nederland. Terwijl ik 
onvoorzien afwezig ben draait het kinderwerk prima door in Suriname. 
Dankzij de inzet van de WML werkers en vrijwlligers. God zegent hen.  

Op het kinderboekenfestival hebben Klaske en Anja hun beste 
beentje(s) voorgezet. Dit jaar hadden ze een grote stand met een eigen 
podium. Supergezellig waren de Kinderprogramma’s met veel zang, 
muziek, en drama. In deze vijf dagen kregen meer dan 150 kids de kans 
om te kiezen voor Jezus! 

In het kinderdagverblijf is het een beetje rustig geweest tijdens de Paasvakantie. 
Deze maand moeten we weer de jaarlijkse ongevallen verzekering sluiten voor alle 
kinderen. Er zijn tienermoeders en twee HIV moeders die wat extra hulp kunnen 
gebruiken. Ook een zaak waarvoor we de Heer vertrouwen. De meeste kinderen die 
wij dagelijks opvangen komen uit moslim of hindoegezinnen. Maar, wij verloochenen 
onze identiteit niet en vertellen elke dag onze kinderen over de Heer Jezus. Van 
kleinsaf aan bemoedigen we de kinderen om zelf te bidden.  Zo heeft God een 
driejarig jongetje pas wonderlijk gebruikt om het leven van zijn vader te redden: 
 
Drie weken geleden vond er een brutale roofoverval plaats in de Santopolderweg. 
Gewapend baanden drie dieven zich een weg naar de slaapkamer van een gezin met 
2 kinderen, een jongetje van 3, en een meisje van 5 van ons WML kinderdagverblijf. 
Vader ( een zelfstandig ondernemer)  en moeder werden ruw vastgekneveld.Toen de 
dieven niet genoeg geld vonden begonnen ze de vader te mishandelen. Met vuisten 
en vuurwapens . Vaders hoofd bloedde aan alle kanten en de kinderen werden 
huilend wakker. De boeven begonnen nog harder te slaan. “ Maak mijn papa niet 
dood!” smeekte de jongste. “Als we die jongen doodmaken zal hij ons het geld wel 
geven”, zei een van de boeven. Toen riep de driejarige ineens heel hard: “ Heer 
Jèèèzus!! Help mijn papa!” Direct vluchtten de rovers geschrokken weg . 

Wilt u iets specifieks geven aan onze KDV kids?  De 
container is nog niet helemaal vol.  Er is BEHOEFTE aan 
Spekkies (snoepgoed)  , 100 blikken bruine bonen, 100 
pakken poedermelk,  30 handdoeken, 30 theedoeken, 
oliedoekjes, babykleding. Alle beetje helpen. U kunt 
bijv. ervoor kiezen om een of twee blikken bruine 
bonen te geven. Onze baby’s  zijn echte Surinamertjes 
en vanaf drie maanden dol op bruine bonen. Maar ook 
van spekkies en ander snoepgoed worden ze helemaal 
blij!

De kinderwerkerstraining is helemaal afgerond. Bijna 30 kinderwerkers zijn 
volledig getraind op het gebied van het organiseren van kinderkampen, 



vertellingen , zang, clownerie en creativiteit. Nu komt het moeilijkste deel van het 
kinderwerk : de praktijk. Bid u met ons mee dat zij hun enthousiasme niet 
kwijtraken en de visie om kids te bereiken met de boodcshap en te maken tot 
discipelen zullen vasthouden? 

Sinds de uitleenservice is verhuisd naar beneden loopt het beter met de aanloop. 
Bianca Pinas heeft sinds kort de leiding. Zij studeert aan de kunstacademie en is 
heel creatief. Er is in de uitleen behoefte aan nieuwe boeken, splitpennen en 
knutselwerkjes. Zoveel als mogelijk probeer ik hier in Nederland online het eea bij 
elkaar te sprokkelen. Dat lukt redelijk, maar vooral boeken zijn hier erg duur. Toch 
willen we ons best doen om goede lektuur bereikbaar te 
maken voor elke kinderwerker. Een goed boek kan je leven 
veranderen. Als u nog een opbouwend boek heeft liggen voor 
Suriname, mag u ons dat gerust laten weten (tel 0252-231121). 
 
Wat mij (Gloria) betreft goed nieuws. Ik mag rond 15 mei weer 
terug naar Suriname!  De chemo en nacontroles verlopen 
allemaal volgens planning. De hairy cells zijn geknipt en 
geschoren .   
 

Gebedspunten: 
• Gods bescherming en voorziening voor een goed onderkomen voor de    baby’s 

en peuters in het WML kinderdagverblijf
• Liefde, wijsheid en kracht voor de WML vrijwilligers van het kinderpastoraat
• Gods nabijheid voor onze kinderen en oma Helen die helpt met de zorg
• Vijftienduizend Reach for life bijbels hebben allemaal al een 

bestemming. We bidden voor meer zodat we deze generatie in 
contact kunnen brengen met de Levende God. 

Dankpunten: 
• Klaske, een geweldige WML vrijwilliger,  gaat in mei trouwen 

met Ryan Koorndijk. Ze wordt zeker een prachtige bruid.  Veel 
zegen en succes met alle voorbereidingen, Klas!  

• Volledige genezing voor Gloria 
• De container met hulpgoederen die Winston, met hulp van De 

Baanderij in Gouda, zal verzenden naar Suriname. 

Wat zijn we blij en dankbaar met u, die naast ons staat in gebed. In nood leer je je 
vrienden kennen. De huiskamer hier hangt ook nog eens vol bemoedigende 
beterschapskaarten en lieve kindertekeningen uit Suriname. Meer dan ooit besef ik 
hoe ongelooflijk bevoorrecht ik ben. Vrienden Gods zegen toegebeden in alles.  

Gado Blesi Yu, 
 
Winston en Gloria

 PS: u kunt Gloria’s weblog volgen op www.weidmijnlammeren.org
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