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De grote regentijd is aangebroken. Nee beste lezer dan heb 
ik het niet over de verkiezingsuitslag. Maar nu we het er toch 
over hebben; Het buurthuis dat we huren voor ons  
kinderdagverblijf werd op 25 mei ingezet als stemburo. Om 
die reden moesten we die dag noodgedwongen even sluiten. 
Het KDV  zag er heel fleurig uit met allerlei propagandisten 
zwaaiend met vlaggetjes en gezellig onderling keuvelend. De 
internationale waarnemers van de verkiezingen prezen de 
gemoedelijke sfeer op de verkiezingsdag. De dag erna vonden 
we de algehele sfeer in het land wat somber en stil. Bij een 
bekend warenhuis krijgen we altijd korting op onze inkopen 
maar de dag na de verkiezingen werd ons meegedeeld dat er 
geen kortingen meer worden verstrekt. Waarschijnlijk uit angst 
voor eventuele inflatie. Wat ons betreft is er geen reden voor 
bezorgdheid of vrees. Wat de toekomst zal brengen weten we 
niet. Wel weten we ons veilig en geborgen door een liefdevolle 
God. Hij zorgt altijd voor Zijn kinderen. 

Maar in ieder geval om terug te komen op mijn inleiding over de grote regentijd ; 
elke middag rond 5 uur begint het keihard te regenen. Juist als we beginnen met 
de kinderclub. Dat is erg lastig. Volgende week start  de gospeltruck elke 
zaterdagmiddag om vijf uur. Ditmaal op een lokatie aan de rand van Paramaribo. 
In de buurt van de Nieuwweergevondenweg is er veel alcoholmisbruik. Op 
de hoek staat er een beruchte Palmbar. Waar dagelijks huisvaders en 
echtgenoten zich volgieten met palmrum een krachtig goedje met een flink 
percentage pure alcohol. Het tast niet alleen hun gezondheid maar ook hun 
gezinslevens en relaties aan. 
Niet zelden moeten kinderen op basisschoolleeftijd complete huishoudens  
draaien omdat een normale gezinsstructuur totaal ontbreekt. Wat fijn dat 
we de kinderen hoop mogen geven met onze liedjes, vreugde met onze 
clowns en spelletjes en eeuwig leven door de boodschap. Zodra een kind 
Jezus aanneemt krijgt hij perspectief op een hoopvolle toekomst ( Jer 
29:11) Helpt u meebidden voor droog weer?

Het Reach 4 life project wordt deze maand door 2 gemeenten uitgevoerd. De 
eerste is de Weslyaanse gemeente in Geyersvlijt en de tweede de gemeente Lob 
makandra in Wanica. We zullen ongeveer 30 jonge mensen trainen om de NT 
Bijbels te distribueren en Reach 4 Life groepen op te starten. 



Wat Gloria (mijzelf) betreft; ik kom weer aardig op gang. De weg naar volledig 
herstel gaat niet enkel over rozen. Maar ik kom er wel. Dat vooruitzicht maakt zo 
blij dat andere ongemakken in het niet vallen. Ben de Heer dankbaar voor wat hij 
tot nu toe heeft gedaan.Dit is een nieuwsbrief over kinderwerk.  En zo willen we 
het graag ook houden. Degenen die het op prijs stellen mogen elke maandag 
mijn weblog volgen op: www.weidmijnlammeren.org Tot zover dit persoonlijk 
epistel. 

Gebedspunten:
1. Belangrijk: Bidden om financiën zodat we het dak van het 

kinderdagverblijf kunnen opzetten. Door de regentijd staat het terrein nu 
regelmatig onder water wat niet goed is voor het fundament en de 
kozijnen. Voor jonge kinderen is sfeer en een veilig onderkomen 
belangrijk. Wat zal het fijn zijn als het gebouw van het kinderdagverblijf dit 
kwartaal kan worden opgeleverd. 

2. De ouders van het kinderdagverblijf hebben nogmaals 
gevraagd om een thema-avond. Deze wordt gehouden op 
15 juni. Bid dat wij tussen de regels door ook wat mogen 
delen over het geloof. 

3. Bid voor mooi weer elke zaterdagmiddag om vijf uur als de 
gospeltruck weer erop uit trekt. 

4. Laten we ook bidden voor de Reach 4 life training op 19 
juni te Geyersvlijt 

5. Bidt voor de voorbereiding van het WML kinderkamp in augustus. We 
zijn nog even op zoek naar een geschikte lokatie.

Samen danken voor:
1. Deze week namen we afscheid van Anja Hogendoorn uit Berg 

Ambacht, die zich 9 maanden met veel liefde en energie heeft 
ingezet voor het kinderwerk. Anja gran tangi ( van harte dank) ! 

2. Het WML  jaarverslag van 2009 is af en is ter inzage voor donateurs
3. De hulp van de organisaties CVP  en Opwekking met respectievelijk 

het laden van de container en lektuur en kinderwerkmateriaal voor 
Suriname

4. De 40 ft container is onderweg onder meer met een baal 
waspoeder, kleding, schooltassen, lektuur en kinderbijbels voor 
Suriname. 

5. We horen goede geluiden vanuit Kwarasan. Sinds  de gospeltruck 
outreach is het lokale  kinderwerk aanmerkelijk gegroeid! 

6. We hebben eindelijk een goede poppenkast voor het KDV  ! Het is 
een puur genieten voor onze kids. God is goed! 

Zonder uw gebed en veelzijdige hulp zou Kinderwerk St. Weid mijn lammeren 
niet kunnen bestaan. Dank u wel! Gado lobi yu,

Winston en Gloria 

Adres : Stoelmanstraat 8 Paramaribo Suriname Tel: (597) 8611309 / 8806611
St. Zending & Gemeente ING 2047678  met  vermelding “003-  WML Suriname”
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