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In de vakantietijd bereiken 
onze actviteiten een piek 
tijdens het kinderkamp “Je bent 
een held!” en de 

vakantiebijbelschool 
“de Wedloop” over het 
leven van Paulus. Het was puur 
genieten voor veel kinderen 
voor wie dit kamp het enige uitje 
was voor de vakantie. Door de hulp van sponsors konden een aantal kinderen, 
die dat echt nodig hadden, gratis deelnemen. 
Het kamp werd gehouden op het terrein van Stichting Lob Makandra. Naast 
spelen op de grasvelden genoten de kids van de 
prachtige 
speeltuin . 

De eerste kampdag begon best zwaar doordat 
twee mannelijke vrijwilligers doodleuk afmeldden. 
Het verbaasd mij soms met hoeveel gemak mensen 
soms omgaan met afspraken. Gelukkig is het kamp 
toch goed verlopen maar voor de overige leiders 
was het extra zwaar. In totaal waren er 85 kids 
en ongeveer 12 leiders, waaronder Christa 
Hondsmerk en Melissa den Dekker uit Nederland. 

Ons hart is dankbaar voor de bestuursleden, werkers en vrijwilligers die zich 
met veel liefde inzetten voor het kinderwerk.  In augustus waren we even 



allemaal bij elkaar voor de jaarlijkse WML 
teambuilding Day. Samen mochten we onze 
goede en geweldige God danken voor 
gezondheid, wijsheid,  energie, bescherming 
en voorziening. 

De Vakantiebijbelschool werd gehouden in 
het gebouw van de Nieuwe Christelijke 
School aan de Weidestraat. Inge en Rafiek 
Amirkhan geven samen leiding aan het WML 
comité in Nederland. Zij zijn deze maand in 
Suriname en hielpen mee in de 
vakantiebijbelschool en het 
kinderdagverblijf. Best een zware job want in 
de septembermaand (grote droge tijd) is het 
extra warm in Suriname. 
In het kinderwerk kampen we met een 
structureel tekort aan mannen. 
Gelukkig was Rafiek bereid de leiding van de 
pittige jongensgroep  op zich te nemen. 
Bijgaande foto’s geven een indruk van het 
Kamp  en Vakantiebijbelschool “De Wedloop” 
over het leven van Paulus. 

PRIVE 
Met ons gezin gaat het goed. De kinderen 
zijn allemaal over en hebben het naar hun zin 
in de vakantie. Wist u dat sommige tieners 
tot 13.00 uur kunnen uitslapen? Alhoewel; uit 
een vaag en ver verleden kan ik ( Gloria) mij 
herinneren dat ik er zelf ook flink wat van 
kon!  Met de jaren wordt je wijzer, trouwens; 
Sinds ik veertig ben valt het me op dat 
mensen en kinderen  eerder naar mij lijken te 
luisteren en ik niet meer zoveel hoef te 
praten. Of ligt dit misschien aan mij? Ik ben er nog niet helemaal uit. Het is 
in ieder geval fijn om veertiger te zijn! 
Ik doe niets meer voor God maar vraag God wat Hij wil dat ik moet doen. Dat 
geeft een ongekende rust. Het lukt mij (Gloria) steeds beter om “nee” te 
zeggen tegen  zaken die nodeloos (te) veel tijd en energie verslinden.  
Ons verlangen is om in de toekomst meer tijd te investeren in het opleiden 
van nieuwe medewerkers en vrijwlligers. Het is een omschakeling, waarin we 
biddend stap voor stap onze weg zoeken. God leidt alles en voorziet in nieuwe 
werkers. 
  



AGENDA In oktober begint de kinderwerkerstraining en gaat de gospeltruck 
door met de outreach op Welgedacht A. Daarna staan er twee trucklokaties 
in het Para district op het programma. Door de  rijdende gospeltruck kunnen 
we jonge gemeenten helpen aan een sterke start voor hun kinderwerk. Bid 
met ons dat we heel gauw weer erop uit kunnen trekken met een technisch 
goede evangelisatie truck. Binnenkort hopen we ook kinderwerkerstrainingen 
te verzorgen in het binnenland in de dorpen Goeyaba en Pokigron.  

Danken voor: 
• De airco en het nieuwe copieerapparaat voor de uitleenservice 

geschonken door het Buro Kleine Projecten o.l.v Wout van den Bor. 
• Geslaagde kinderkamp en vakantiebijbelschool.
• Voor Imma Dijksterhuizen die zich voor een jaar inzet in het 

kinderdagverblijf. Ze heeft er al ruim een half jaar op zitten en 
gelukkig lacht zij nog altijd! Imma heeft pas een kort filmpje gemaakt 
over het kinderdagverblijf. We proberen die binnenkort voor u te 
publiceren op Youtube. 

Gebedspunten : 
• Bid dat Imma haar kennis over computer en kinderopvang kan 

overdragen aan onze kinderleidsters Sheila en Salomien.
• De omheining van het kinderdagverblijf, de broeders van onze 

gemeente zullen zich hiervoor inzetten.
Van harte dank voor uw gebeden en hulp.  Gado lobi yu ( God houdt van u ) ,

 Winston en Gloria 
Postbus 9181 ZD Adres : Stoelmanstraat 8 Paramaribo Suriname Tel: +597 425928 
Giften: St. Zending & Gemeente ING bank 2047678 vermeld “003-  WML”


